
Sweni trail 

Sweni trail / Kruger Park 

Het verslag van de Sweni trail in het Kruger Nationaal Reserve. 

Het was warm tijdens de autorit van Mhofu, Marloth Park naar Satara. Het camp Sweni is 
bereikbaar vanuit Satara. Binnen een half uur ben je gearriveerd in het Wilderness camp 
Sweni. Dit camp is niet toegangelijk voor toeristen in Kruger. Sweni ligt mooi. Uitzicht op een 
waterhole. Jammer genoeg maar 2 keer een drinkende olifant gezien, dat was dan natuurlijk 
weer erg mooi. De wandeling op de 1ste dag was zwaar, het was erg warm, vermoedelijk 
tegen de 40 graden. Het was veel droger in het midden van Kruger Park dan in het zuiden, 
waar wij wonen. Best vreemd omdat tijdens ons verblijf in Marloth Park, voor we de trail 
gingen doen, het behoorlijk heeft geregend. In Marloth Park en het zuiden van het Kruger Park 
was het prachtig gif groen. Gevolg is dat de zwangere wilde dieren gaan bevallen. Dat viel dus 
tegen. 

We hadden bier, water en wijn (rood en wit) meegenomen. De groep wandelaars was erg leuk 
en gemêleerd. Buiten onze vrienden en wijzelf was er nog een Zuid-Afrikaanse man met zijn 
dochter Michelle (18 jaar) en een Australisch echtpaar. Pierre liep de Kruger Wilderness-trails 
sinds 1990, zijn dochter sinds 3 jaar. Zij doen samen 4 trails per jaar. Hun favoriete trail is 
Olifants. Zij waren bijzonder goede spotters en zagen vaak eerder wild dan de gamerangers. 

Tijdens een van de wandelingen hebben we spannende minuten meegemaakt toen we een 
witte neushoorn spotten. Deze kwam op ons af, nog niks aan de hand totdat hij ons rook en 
naar ons toe rende. De rangers jaagden hem weg, maar helaas kwam ie terug. Nogmaals werd 
hij door veel gejel en geschreeuw weggejaagd. Geladen geweren in de aanslag. Er zou zeker 
geschoten zijn als hij nog dichterbij gekomen zou zijn. Het was kielekiele. Mijn vriendin Jos 
klampte zich aan mij vast en alle gasten van het kamp waren bezig een plekje achter een 
grote struik te bemachtigen. Achteraf natuurlijk een bijzondere spannende ervaring dat goed 
afliep. Verder hebben we een aantal keren leeuwen gezien, wederom hoe zij de liefde 
bedrijven. Jakhals, wilde Afrikaanse kat, civetkat, zebra’s, giraffen, wilde bees (gnoe), 
neushoorns, berghaan, secretarisvogel met een kill van een slang, struisvogels, veel soorten 
vogels met al hun mooie geluiden hoorden deze keer bij het spotten. 

Uiteraard veel informatie gehoord over termietenheuvels, bomen, birdcalls. De maaltijden 
waren, zoals gewend, weer heerlijk. Zowel de lunch als het diner. De gamerangers, Julius en 
Ndou waren werken al meer dan 2 jaar in Sweni. 

Ivo Lauteslager – November 2009 


