
Begin juli 2015 verbleef de familie Franken 1 week in Mhofu.  
Wat een mooie foto’s! Het si duidelijk te zien hoe zij hebben genoten. 

Maiting Koedoe in de tuin en zwart renoster in de Wildtuin! 
 

 
 



 
 





 
 



 
 





 
 





 
 



 
 



 
 



 
 





 
 





 
 





 
 









 
 

 
 



 
 





 
 

 
 
 







 
 

 
 



 
 

 


