
Familie Gatsjadoerian en vrienden verbleven maar 3 dagen in 
Mhofu (november 2016) 

Wat is Afrika toch een mooi land...hebben genoten van onze tijd daar, 
alleen was ons verblijf bij vakantiehuis Mhofu veel te kort....de volgende 
keer zitten wij zeker 14 dagen daar wat een schitterend huis in een nog 
mooiere omgeving.....zeker een absolute aanrader!!!!! 

Op maandag de 16e maken wij ons vroeg gereed voor wederom een 
autodag....op naar Marloth Park, naar vakantiehuis Mhofu waar ik al heel 
erg lang naar uitkijk....ik volg deze site namelijk op Facebook en heb al 
zoveel mooie dingen hierover voorbij zien komen dat ik heel erg graag 
met eigen ogen wilde zien of dit echt zo'n sprookjeshuis was waar de 
wilde dieren gewoon je tuin in komen lopen.....om uiteindelijk 18.00 uur 
waren wij bij het huis en wij werden hartelijk ontvangen door Laurika, de 
vrouw die het daar regelt voor de eigenaren van Mhofu uit 
Nederland....wat een vriendelijke vrouw.. niks was te gek en wij konden 
haar eventueel ook s ‘nachts bellen voor eventuele hulp.  
Er stond een fles wijn voor ons klaar en toen Laurika alles had uitgelegd 
en had laten zien hoe alles werkte, hebben wij heerlijk op de veranda 
genoten van alle geluiden die in de bush voorkomen en van het 
nachtleven daar.....wat een schitterend huis en mooie omgeving, echt de 
moeite waard als jullie ooit eens besluiten om naar Afrika te 
gaan....binnen 15 min zit je in het Krugerpark en inderdaad....de dieren 
lopen gewoon door de tuin heen.  
 
Als eerste werden wij verwelkomt door de Bushbaby, een schattig klein 
beestje wat verzot is op banaan en wat heel erg ver kan springen...dit is 
genieten met de grote G.  
 

In de ochtend....na een nacht heerlijk te hebben geslapen zitten wij met 
een bakje koffie op de veranda te genieten van de omgeving en van de 
geluiden die je overal vandaan hoort komen.  
Daar komen om de hoek de eerste beesten al aan....een vlakvarken 
( soort wild zwijn) en een hertje met jong...en dat zo dichtbij....ik vindt 
het prachtig.  
 

Iedereen is wakker en wij ontbijten heerlijk buiten in het zonnetje....het 
is al 26 graden zo vroeg dus dat beloofd een mooie dag te worden......op 
naar het Krugerpark.  
De foto's spreken voor zich.... 

Johan, Esther, Eileen en Maartje 
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