
Manita en Pavel waren 2 weken gasten @ Mhofu vanaf 10 mei 2024 
 
Hieronder hun verslagje met geweldig mooie foto’s! 
 
We zijn weer thuis na twee weken vakantie te hebben gevierd in jullie heerlijke huis!  
We missen het nu al :(  Alles is aanwezig, het voelt als een thuis.  
 
En wat een mooie plek, zittend op de veranda komt er van alles voorbij, kudu’s, impala’s, 
wrattenzwijnen, zebra’s, bosbok, duiker, giraffen op de weg, parelhoenders, muishonden, 
vleermuizen en onze favoriet de bushbaby! Met een stukje banaan krijg je een hele 
voorstelling, zulke grappige diertjes.  
 
Als je een plons neemt in het Pumbad komen sommige dieren ook om de hoek kijken! Je hoeft 
het Krugerpark niet eens in maar dat hebben we natuurlijk wel gedaan. Veel gezien, ook nog 
een nacht in Satara en Skukuza restcamp geweest om wat verder het park in te kunnen, 
ochtend en avond gamedrive gedaan, wat is de natuur prachtig!  
 
Ook met Becky vanaf Marloth Park een hele dag een gamedrive gemaakt, wat een luxe, 
opgehaald worden en weer thuis gebracht en de auto voor ons alleen :) Helaas geen luipaard 
en cheeta gezien, het hangt ook allemaal van het moment af. Olifanten genoeg gezien, elke 
dag wel een road block door deze giganten, twee momenten  erg spannend met een grote  
olifant bull op de weg, is goed afgelopen. Hilarisch springende impala’s, bekvechtende hippo’s, 
leeuwen met hun prooi, modderbad nemende wrattenzwijnen, in het water spelende jonge 
olifanten, noem maar op. Elke dag was er wel iets speciaals. 
 
Wilma en Ivo, heel erg bedankt dat we in jullie huis mochten verblijven, we hebben genoten! 
 
Lieve groet,  Manita en Pavel 



 



 



 



 



 





 



 



 




