
De familie Middag waren voor de 3e x @ Mhofu in de laatste week van januari 2024. 
 
We zitten op het terras van Mhofu. Wat ziet het er allemaal keurig netjes en verzorgd uit! De Kudu's en de 
Bushbokjes stonden ons op te wachten. Heerlijk!!😍  Dankjewel voor jullie goede zorgen.  
 
Genoten van de bushwalk! Wij vonden Irving de keren dat hij ons eerder heeft gegidst al geweldig en dat 
was nu niet anders😊  Tijdens de rit naar de lodge zelfs nog wild dogs gespot, dus een topdag!! 

Dank dat we jullie fijne huis op een heerlijke plek weer mochten huren. We hebben weer genoten! 
Nogmaals dank voor alles! 🥰  

Zonnige groet van ons viertjes. 





 





 



 



 






