
Voorde 4e x zijn Wendy en Romy onze gasten voor bijna 3 weken.  Het is eigenlijk hun ‘thuis” 
zoals zij Mhofu noemen! Lees hun uitgebreide verslag! Foto’s onderaan het verslag. 

Zaterdag en zondag 23-24 november 2024 

Vandaag kunnen we eindelijk vertrekken naar “Ons huisje” in Zuid-Afrika, waar we al zo lang 
naar uitkijken. We worden opgehaald door Jordy, zoon van een collega, die ons naar de 
luchthaven van Charles de Gaulle zal brengen. Die rit verloopt zonder problemen, maar we 
krijgen natuurlijk al updates rond het tijdstip van vertrek, en dat is niet zo leuk. In Charles de 
Gaulle zijn we met 4u vertraging vertrokken. Voor mij is dat geen probleem, maar Wolf heeft 
echt geen geduld. We vlogen deze keer via Rwanda, en onze tussenstop in Kigali had ook nog 
eens een uur vertraging. Daar was het voor Wolf dan helemaal niet leuk, want die rookt graag 
een sigaret. Wat bleek, je kon daar een sigaretje gaan roken in een glazen kooi waar je met 2 
kon staan. En wat nog erger was, je moest er 10 euro voor betalen!!! Voor Wolf dus niet voor 
herhaling vatbaar. 

Van zodra we geland waren in Johannesburg, dat was dan zondag 17u15, moesten we nog 
langs de paspoortcontrole, en daarna naar ons hotel, wat voor ons de start was van onze 
vakantie. Daar konden we nog een van een lekker buffet genieten, en daarna van een hele 
goede nachtrust. 

  

Maandag 25 november 2024 

Vandaag vroeg opgestaan om nog te ontbijten, wat echt wel in orde was. We zijn blij dat we 
onze dag voor ons vertrek hier nog eens komen overnachten. Vriendelijke mensen, lekker 
eten, en hele goede bedden. Om 9u moesten we dan onze wagen ophalen, en ook hier alles 
tiptop in orde. Vanaf dan moesten we nog naar Marloth Park rijden, maar we zijn hier zonder 
problemen naartoe gereden, en zelfs in minder tijd dan we hadden gedacht. We deden er 4u 
over. Om 14u kwamen we dus aan en zijn we de sleutels gaan ophalen. Dan nog langs de 
winkel om wat eten en drinken in huis te halen, en vanaf dan konden we genieten van ons 
huisje. De eerste dieren kwamen ons al onmiddellijk verwelkomen. Bosbokkie en 2 pumba’s 
waren direct van de partij. Hier konden we echt van genieten, want tenslotte is het daarvoor 
dat we komen he. Ikzelf ben daarna nog een wandeling gaan maken. Het was dan wel 39°, 
maar dat kan ik hier wel verdragen. Daar kon ik nog verschillende vogels spotten, nijlpaarden, 
een gnoe en wat impala’s. Toen ik terug was heb ik eerst genoten van het zwembad, om even 
de verkoeling op et te zoeken. De komende dagen zal het nog zo warm blijven, dus zal ik mijn 
wandelingen vooral in de voormiddag doen. Misschien dat ik dan ook meer beweging zie aan 
de rivier. Vrijdag staat er nog een gamedrive gepland met Sandra of Kobus, waar we natuurlijk 
echt naar uitkijken. Nu de avond is gevallen horen we de dierengeluiden uit het krugerpark, 
zoals de nijlpaarden, en de zebra’s. Een leuke gevulde dag, en zoals steeds tijdens onze 
vakanties zullen we vroeg gaan slapen, om ’s morgens niet te veel te moeten missen. 

  

Dinsdag 26 november 2024 

Vandaag opgestaan om 7u, want hoe vroeger je opstaat, hoe beter om nog te genieten van de 
“koelte”. Het is nu namelijk al 28°, en er wordt 40° verwacht. Bij het openen van de deur word 
ik al opgewacht door onze pumba, die gewoon vlak voor de deur staat. Bij het openen van de 
deur blijft hij zelfs gewoon koppig staan, en moeten we hem echt van het terras duwen. Dan is 
hij met de bosbokkies maar wat gaan eten in de tuin, om daarna naast het huis in de schaduw 
te gaan liggen gedurende heel de voormiddag. Ook de mangoesten waren van de partij. Leuke 
diertjes die steeds druk in de weer zijn. Wij zijn voor de middag nog vertrokken naar 
Komatipoort om naar de spar te gaan. Het was onderweg echt druk langs de weg. We merken 
op dat er veel veranderd is op de 8 jaar dat we hier niet geweest zijn, maar vele zaken blijven 
toch hetzelfde. Toen we terugkwamen alles weggezet, en kregen we natuurlijk al het bezoek 
van onze bosbokkies, pumba’s en steenbokkies. Die laatste zijn echt wel schuchter, bij het 
minste van beweging spurten ze weg. Daarna zijn we met de auto langs de draad gaan rijden 
om in het Krugerpark te kijken op zoek naar dieren. Onderweg zien we dan giraffen en 
olifanten en ook nog zebra’s. Verder is er weinig beweging, maar dat is normaal door de hoge 
temperatuur, die nu 40° is. We rijden daarom verder om iets gaan drinken bij Bar en Bos, en 



wanneer het straks koeler is gaan we nog wandelen langs de draad. Als we de terug thuis zijn 
kruip ik in het zwembad om te verkoelen. Echt zalig dit pumbabad! Wolf begint al aan de 
voorbereiding van het eten, ons pastagerechtje dat we 11 jaar geleden hier voor het eerst 
hebben gemaakt. Heerlijk gewoon. Toen we ons klaarmaakten om te gaan wandelen kwamen 
er ineens 5 mannelijk kudu’s langs. Ze hebben grote hoorns, en dan zijn we wel op onze 
hoede. Hele mooie beesten, maar het blijven natuurlijk wilde beesten. Ook de pumba’s zijn 
weer van de partij. Als de kudu’s dan vertrekken, beginnen wij aan onze wandeling, zodat we 
zeker voor de donker kunnen terug zijn. Dan is het ons opmaken voor de avond, en daar zien 
we dan weer onze pumba’s, bosbokkies en de fruitbat. De nagapies zagen we niet vandaag, 
maar we zagen wel beweging is het water. En daar zagen we dan de schildpad. Aangezien de 
nagapies niet van de partij zijn kruipen we in onze bedjes, want morgen geven ze weer een 
warme dag met 42°, en moet ik vroeg kunnen gaan wandelen in de hoop leeuwen te kunnen 
zien. 

  

Woensdag 27 November 2024 

Vandaag weer vroeg opgestaan om zeker te zijn dat ik bij een vroege wandeling misschien 
leeuwen tegenkom. Het is wederom al 29° om 7u en we verwachten vandaag 42°, met tegen 
de avond aan regen en onweer. Bij vertrek aan de wandeling kom ik al een mooie waterbok 
tegen, en als ik verder ga, zie ik mensen staan met hun statief en fototoestel in de aanslag. Dit 
wil zeggen dat ik geluk heb. En ja hoor, 2 leeuwinnen met nog 2 jonge welpen. Altijd leuk als 
je hen kan zien, en je krijgt er ondertussen van mensen die hier wonen en dit dagelijks doen 
voor de whatsapp groep een uitleg bij. Zo tof dat mensen hier sociaal zijn, het leven ziet er 
dan plots zo veel mooier uit. Wat verder zie ik ook nog olifanten, waar ook vele kleintjes 
tussen zitten. Wanneer ik dan aan ons huisje ben, begin ik met de blog te schrijven gisteren, 
en hoor ik een vogeltje lawaai maken. Ik denk direct, dit klinkt als er is iets gevaarlijks aan de 
hand. Ik ga kijken, en dan zie ik het vogeltje steeds naar de schors pikken, en denk ik een 
kopje te zien van een hagedis of salamander. Even later kan ik dan zien dat het om een slang 
gaat, die probeert weg te vluchten. Ik heb hier zelfs niet eens de tijd om mijn camera te 
pakken, zo vlug ging dit allemaal. De slang zit dan achter het zwembad, en ik wil gaan kijken, 
maar omdat we niet weten om welke slang het juist gaat, kijken we eerst vanaf het zwembad. 
Omdat dit niet lukt, ga ik toch een kijkje nemen langs de zijkant, en ik zie nog net de slang 
snel wegkruipen, met daarachter een rockmonitor, en natuurlijk ook nog het vogeltje dat 
steeds probeert in de slang te pikken. De slang was ongeveer 80cm en grijs groenachtig van 
kleur. Niet direct uit te maken over welke slang het gaat. Ondertussen zijn er terug 
bosbokkies, steenbokkies en vele vogels in de tuin. Dan zie ik ineens dat de baboons onderweg 
zijn. Die moeten we in de gaten houden, want kunnen toch wel gevaarlijk uit de hoek komen. 
Ze durven niet direct tot bij ons te komen, maar houden ons wel in de gaten. Wanneer we met 
de auto willen vertrekken, zitten ze al klaar om naar ons terras te komen. Voor ons vertrek 
zien we dan nog een pumba toekomen met 2 kleine biggetjes bij. Die zijn zo schattig en 
grappig om bezig te zien. Ze spelen wat in het water, en gaan dan tegen elkaar een beetje 
stoer doen. Dan vertrekken we naar boven, naar Bos en Bar, waar we iets gaan drinken, en ik 
bestel er ook maaltijd bij. Lekkere parelhoen met frietjes en onionrings. Mooi bordje voor 
weinig geld. We besluiten om daarna terug te gaan om de boodschappen die we hadden, af te 
zetten, en dan nog eens langs de draad te rijden, aangezien het straks toch zal onweren. De 
temperatuur zal koeler worden, dus ideaal om dan al ter gaan kijken. Wanneer we dan 
thuiskomen komen er ineens vele kudu’s toe met hun kleintjes. De tuin staat gewoon vol. Ook 
de pumba’s komen er natuurlijk aan, want als er iets te eten is, dan staan ze op de eerste rij. 
Wanneer ze allemaal terug weg zijn, vertrekken we met de auto om te kijken of we iets 
kunnen zien. Het begint al wat af te koelen, en we zien af en toe al een bliksemschicht. Toen 
we helemaal boven waren, zien we 2 olifanten, en waterbokken, en zien we nog andere 
mensen toekomen. We kijken vanaf een hoogte mooi het Krugerpark in, en dan zien we 2 
neushoorns. Hoe goed is dit, iedereen wil dit toch zien als men hier is! Dit is echt al een dag 
waar we echt veel hebben gezien zonder echt weg te gaan. Wanneer we daarna terug thuis 
zijn is de temperatuur goed gezakt, en begint het te regenen, en te onweren. Dit zal normaal 
vannacht nog even aanhouden, en morgen krijgen we dan een dag met temperaturen rond de 
23°. Door de regen, wind en onweer zien we niet zoveel beweging meer, en kruip ik rond 22u 
mijn bedje in. 

  



Donderdag 28 november 2024 

Vandaag vroeg opgestaan, zoals altijd, maar het zal een rustig dagje worden. Morgen gaan we 
namelijk naar het Kruger Park, en dan moeten we opstaan om 4u. Ik maak zoals gewoonlijk 
wel een wandeling aan de rivier, en zie daar verschillende dieren. Waterbokken, vele 
verschillende soorten vogels, nijlpaarden, mangoesten en gnoes. In de namiddag gaan we 
even naar Bos en Bar, waar ik ook als snack wat frietjes neem, overgoten met een lekkere 
kaassaus. Het was heerlijk, maar zoals steeds hier, veel te veel. Geen probleem, want de 
overschot wordt gewoon ingepakt, zodat we dit mee naar huis kunnen nemen. Wanneer we 
thuis komen krijgen we natuurlijk nog bezoek van onze bosbokkies, pumba’s, de vleermuis en 
de nagapies. We kruipen natuurlijk vlug in onze bedjes om morgen hopelijk een topdag te 
hebben in het Kruger Park. 

  

Vrijdag 29 november 2024 

Vandaag staan we op om 4u, want om 4u45 komt Reinhard ons ophalen om naar het Kruger 
National Park te gaan. We maken ons klaar en pakken ook de koelbox mee. Het zal ongeveer 
30° worden, dus is het zeker aan te raden om fris water mee te hebben. Wanneer we beginnen 
aan onze rit zien we een giraf, maar wat nog beter is, een honingdas. Deze zien ze namelijk 
niet zo vaak, dus hier zijn we echt wel blij om. Wanneer we verder rijden, opnieuw giraffen, 
maar ook al zoveel mooie vogels, die ik niet allemaal bij naam ga noemen, want het zijn er 
echt teveel. Er zijn de laatste 2 weken ook vele impala’s geboren, en deze zijn echt zo schattig 
om te zien. Sommigen zijn zelfs nog maar 1 dag oud. Daarna zien we ook nog olifanten, 
struisvogels en waterbokken. We zien ook vele gieren rondvliegen, waar ik gelukkig ook nog 
mooie foto’s van kan maken. Dan komen we aan een plek waar leeuwen zouden zitten, maar 
ze zijn echt zo moeilijk te zien tussen het al groen geworden park. We proberen foto’s te 
nemen, maar het is echt moeilijk. Hopelijk komen we er nog tegen tijdens onze rit. We zetten 
onze rit verder, en zien nog een steenbok, weer giraffen, en dan een steppearend. Daarna 
gaan we eerst een tussenstop maken in Lower Sabie, waar we iets kunnen eten en drinken. 
Wanneer we verder rijden zien we ook nog olifanten met hun kleintjes, en dan zie ik weer een 
grote vogel, en het blijkt een witkopgier te zijn. Blij dat ik zoveel vogels kan spotten. Daarna is 
het de beurt aan onze gids die een grote uil spot in een boom. Wanneer ik foto’s neem, blijkt 
dat het een koppel is. Wow, top dat we deze konden spotten. Daarna nog een klein vogeltje, 
de european bee-eater, en verder nog een klein uiltje en een koppel zee arends. Als we dan 
verder rijden, komen we aan het topmoment, een vrouwtjes luipaard, net naast de weg, en 
geen enkele wagen in de weg. Dat moment is gewoon zo mooi, dat ik echt de tranen in mijn 
ogen had van blijdschap. We blijven even kijken om te zien of ze in een boom wil, maar ze 
kruipt weg onder de baan, waar ze dan beschut zit tegen warmte. We rijden verder, en stoppen 
terug in Lower Sabie, maar hier gaan we nu een korte tussenstop maken, want we willen nog 
kijken of de wilde honden die gespot zijn in de voormiddag nog steeds op die plaats liggen. 
Wanneer we onderweg zijn naar daar, is het vooral nog gnoes, giraffen, olifanten, impala’s en 
zebra dat we tegen komen. De zebra die we eerst zien is een paar dagen voordien aangevallen 
door een leeuw, en je ziet dat de onderkant aan de buik volledig open is. Sterke dieren! Dan 
zien we ineens net langs de kant van de weg 2 leeuwinnen en 1 mannetjes leeuw liggen. 
Wanner ze zich verplaatsen, blijken het zelfs 3 leeuwinnen te zijn met hun man. Prachtig om 
deze dieren van zo dicht bij te kunnen zien. Na een tijdje rijden we verder, en ja hoor, ook de 
wilde honden kunnen we nog spotten, want ze hebben zich tijdens de dag niet verplaatst. Dit 
is dan echt een mooie afsluiter van een geweldig dag in de Kruger Wildtuin. Hierna rijden we 
terug naar ons huisje, waar we nog wat gaan genieten van de diertjes in de tuin. Daarna zullen 
we wat eten, en na een douche terug vroeg in ons bedje, aangezien het vanmorgen al vroeg 
dag was. 

  

Zaterdag 30 november en zondag 1 december 2024 

We plannen 2 rustige dagen in Marloth Park zelf. Wandelen langs de rivier, iets drinken bij Bar 
en Bos, en nog wat kleine boodschappen doen. Langs de rivier is er steeds wat te zien, en op 
zaterdag kan ik de python zien die in een dode boom geklommen is om vogels te kunnen 
vangen.er zijn ook weer olifanten, waterbokken, en zoveel mooie vogels. Het is er echt rustig 
en daar kan je dan echt van genieten. De temperaturen lopen op tot ongeveer 31°, en ook 



morgen zal dit zo zijn. In de tuin is er steeds veel bezigheid. Kudu’s, pumba’s, ook de 
mangoesten komen langs en natuurlijk onze bosbokkies. Voor we ons opmaken voor de avond 
valt rijden we nog eens naar boven langs de rivier, en zien we nog zebra’s en aan de overkant 
van de rivier zien we +20 olifanten naar beneden komen om te drinken? Het is al donker als 
we terug zijn, en dan zien we de vleermuis, die dagelijks van de partij is, en een nagapie. Deze 
laatste zien we wel niet zoveel als vroeger, 10 minuten en telkens maar 1. De kikkers die wel 
goed te horen, en als we gaan kijken aan het drinkvijvertje zien we 1 kleine kikker en een hele 
grote in het water. 

Op zondagmorgen staan we weer op, en zoals gewoonlijk is dit rond 7u plaatselijke tijd, en 
staan er +10 kudu’s in de tuin. Ikzelf heb wat last van een verkoudheid, en ook de keel doet 
wat lastig, dus hopen dat we niet ziek worden, want dat is nu echt niet de moment. Om 8u ga 
ik een wandeling maken langs de rivier, maar buiten nijlpaarden en wat waterbokken is er niet 
zoveel beweging. Vanmorgen vroeg was er wel een hyena gezien, maar dat was rond 5u. 
Jammer dat we deze gemist hebben. Hopelijk kunnen we deze nog spotten voor we naar huis 
terug keren. De rest van de dag zal het genieten zijn van de rust op ons terras, en vanavond 
voor het donker wordt misschien nog eens met de auto naar boven rijden op zoek naar dieren 
die komen drinken aan de rivier. Indien we nog iets speciaal tegenkomen vandaag, zal ik deze 
nog aanpassen, anders is het morgen een nieuwe dag, en dinsdag doen we de panoramaroute. 
Benieuwd wat dat zal worden. 

  

Maandag 2 december 2024 

Vroeg opgestaan om een wandeling te maken langs de rivier. Olifanten komen drinken voor de 
grote warmte, en ook waterbokken, impala’s en een paar zebra’s kan ik spotten. Zoals steeds 
ook mooie vogels die niet altijd even gemakkelijk te fotograferen zijn door de begroeiing. 
Wanneer ik thuis kom rijden we eerst naar Komatipoort om nog inkopen te doen, en naar de 
bank te rijden, aangezien we morgen een hele dag on tour zijn voor de Panoramaroute. Als we 
dan terug zijn merken we op dat de vogels weer druk bezig zijn, en alarm slaan. Ze hebben 
weer een slang in het vizier, die ik natuurlijk ook niet wil missen. Ik probeer ondanks het 
gejaag va de vogels mooie foto’s te nemen. Als ik deze dan goed bekijk gaat het om de hele 
giftige boomslang, een vrouwtje. Geweldig om te zien hoe ze met 4 vogels achter haar gaan 
om te verjagen. Uiteindelijk blijven ze de hele dag in onze tuin, tot het zelfs tijd is om te gaan 
slapen. Ik hoop dat de slang is kunnen ontsnappen als het donker werd. Verder zien we 
natuurlijk ook nog kudu’s, pumba’s en zelfs de bange impala’s. Die zijn altijd zo op hun hoede . 
’s Avonds begint het te donderen en te bliksemen, maar geen stevig onweer. Enkel een klein 
beetje regen erbij, en dan was hat alweer voorbij. Nu in ons bedje, want morgen weer een 
lange dag voor de boeg. 

  

Dinsdag 3 December 2024 

Om 6u30 komen ze ons halen voor de start van de Panoramaroute. We vertrekken naar 
Crocodile bridge waar we via het krugerpark zullen doorrijden tot aan Phabeni, om dan van 
daaruit de route te kunnen starten. Eerst dus nog langs onze geliefde wildtuin, waar we 
hopelijk nog wat te zien krijgen. En ja hoor, we zien onmiddellijk veel olifanten, impala’s met 
hun baby’s, zebra’s en gnoes. we hebben ook weer het geluk om leeuwen te zien, die op het 
moment dat wij aankomen rechtstaan en naar de rivier trekken om te drinken. Het gaat om 4 
leeuwinnen en 3 mannetjes. Echt prachtig om hen te zien met hun mooie manen. We rijden 
verder en zien dan nog nijlpaarden, maar hoer verder van Lower Sabie richting Skukuza wordt 
het rustig wat betreft dieren zien. Het is dan natuurlijk ook al behoorlijk warm geworden, want 
ze geven weer tot 39° vandaag. Maar dan hebben we geluk, we zien een hyena die net weg 
gaat, we moeten zelfs snel zijn om er nog goede foto’s van te nemen, maar dat is gelukkig 
gelukt, want deze hadden we nog niet kunnen zien. Het bleek hier om een vrouwtje te gaan 
die hoogzwanger was. Blij dat we deze nog hebben kunnen spotten. Wat verder zien we dan 
ook nog buffels, dus hebben we toch vandaag al 3 van de big five gezien. Die andere 2 zijn 
altijd een uitdaging om te vinden, en ook vandaag is het niet gelukt om deze nog te vinden. 
Wanneer we dan Krugerpark uitrijden, komen we in Hazyview terecht, een stadje waar onze 
Panoramaroute zal beginnen. En ja hoor, het is echt een aanrader om dit te doen, en misschien 
inderdaad het beste om het te doen met een gids die weet waar we moeten kijken, uitleg kan 



geven over alles, want als je dit alleen moet doen zal het volgens mij toch een mindere 
ervaring zijn. We zien God’s Window, Blyde River Canyon and the Three Rondawels, Bourke 
Luck’s Pothholes, the Lisbon Falls and the Brlin Falls. We krijgen ook lunch, en komt van 
Harries pancakes. We kiezen voor een gerecht dat we eigenlijk nog nooit gegeten hebben, 
maar blijkbaar een aanrader is, de boboti. En inderdaad, lekker, maar vult uw maag serieus. 
Wanneer we alles gezien hebben, is het al late namiddag is en wil ze nog proberen om door te 
rijden tot aan Malelanegate om zo terug Kruger binnen te rijden, maar door een ongeval op de 
N4 zijn we genoodzaakt om de Mara te nemen. Hierdoor kunnen we niet tijdig meer aan de 
gate geraken, en rijden we vandaar verder naar ons huisje in Marloth Park, waar het 
ondertussen donker is als we terug zijn. Het was weer een fantastische dag met hele mooie 
momenten. De tour die we hadden gedaan werd geboekt via JSL Shuttle and Tours, wat ik aan 
iedereen kan aanraden. Onze gids was Joey, een topvrouw die dit al heel lang doet, en echt 
weet waarover ze spreekt. Topdag die we nooit gaan vergeten. 

  

Woensdag 4 December 2024 

Vandaag staan we op, en staan er al direct mannetjes kudu’s in de tuin met hun grote horens. 
Prachtige beesten. Ook de impala’s en bosbokkie is al van de partij. Ook verschillende vogels, 
waaronder een mooie specht genieten van de “koelte”, aangezien het nu om7u30 al 27° is, en 
we verwachten weer 40° vandaag. Wanneer ik vertrek voor mijn wandeling zie ik direct zebra’s 
langs de weg staan. Verder langs de rivier zien we kudu’s, een hagedis, een visarend en 
natuurlijk veel impala’s. verder is het al rustig vermits de hitte al snel g-begint op te komen. 
Wij gaan daarom thuis genieten van ons zwembad om te kunnen verfrissen. Ook verschillende 
vogels komen langs ons vijvertje om te drinken. Wanneer we ’s avonds terug langs de rivier 
rijden voor de zon onder gaat, zien we veel nijlpaarden al uit water grazen langs de kant. Ook 
kudu’s en zebra’s komen het water opzoeken, en een kleine krokodil duikt van de zandbank af 
in het water. Daarna nog wat waterbokken, en dan is het al behoorlijk donker als we terug 
thuis zijn. Daar worden we weer opgewacht door onze kudu’s die met hun grote horens de 
takken met groene blaadjes naar beneden proberen te trekken. Ook de nagapies komen langs 
en daarna kruipen we in ons bedje. 

  

Donderdag 5 December 2024 

’s Morgens weer rond 7u uit ons bedje en na een ontbijt ga ik zoals steeds een wandeling 
maken langs de rivier. Vandaag zijn het vooral de olifanten die nog willen genieten van het 
water voor de extreme hitte er is. Ik zie 3 kuddes lopen waarvan er 2 bij elkaar komen op de 
plaats waar ze dan in  het water komen om te drinken. Er zijn nog hele kleintjes bij waarvan er 
eentje direct begint te spelen in water. Grappig om hem bezig te zien. 2 Jonge mannetjes in de 
groep proberen al eens stoer naar elkaar uit halen, wat ook best grappig overkomt. Dan zie ik 
ook nog een grote mooie vogel, wat een Jacobin Cuckoo blijkt te zijn. Als ik dan terug thuis 
ben gaan we iets na de middag naar de winkel, en gaan we ook iets drinken bij Bos & Bar 
Restaurant, waar je ook kan zwemmen. Deze keer neem ik ook een duik, want het is tot 
hiertoe de warmste dag, namelijk 44° op het warmste moment van de dag. Die duik in het 
water is echt zalig. Ik geniet hier ook van een lekkere bananen milkshake om nog meer te 
kunnen verfrissen. Als we daarna thuis zijn komen onze diertjes nog langs, en ook hier geniet 
ik van ons zwembadje thuis. Omdat er nog zoveel langs komt in de tuin, gaan we niet meer 
naar boven rijden. Er komen namelijk nog mangoesten langs. Heel toffe beestjes om naar te 
kijken. We hadden al eens een tip gekregen dat we ze een ei moesten geven. En ja hoor, toen 
ik leg een ei klaar, en ze vechten erom. Eentje grijpt het vast met zijn voorpootjes, en klopt 
het tegen de grond tot het breekt om het dan op te eten. Zalig om te zien. Dan zie ik nog een 
klein vogeltje dat steeds naar ons vijvertje vliegt om water te drinken. Het blijkt de kleinste 
soort kingfisher te zijn, namelijk de African Pygmy Kingfisher. Gelukkig heb ik er mooie foto’s 
van kunnen nemen, want ze zijn ontzettend snel. Daarna komt er mama nyala langs met haar 
jong. Die hadden we hier nog niet gezien, en zijn we dus heel blij mee om hen te mogen zien 
in onze tuin. De avond is al gevallen en natuurlijk komen de bosbokkies, kudu’s en pumba’s 
nog langs. Er is bliksem te zien, en we horen ook al donder. We gaan nog wat regen krijgen, 
wat hier echt nodig is. Maar voor de regen er is hebben we het geluk om eerst onze nagapies 
te zien, en daarna zelfs nog de grote bushbaby. Hij springt op de tafel om wat aan de yoghurt 
te likken, en een banaan te eten. Voor we het beseffen is alles al op en vertrekt hij. Dan begint 



het ook te regenen. Aangezien we nu tijdens het onweer geen diertjes meer zullen zien, kruip 
ik alvast in mijn bedje om morgen we tijdig op te zijn en te genieten van een nieuwe dag. 

  

Vrijdag 6 December 2024 

Ook vandaag een vroege wandeling langs de rivier, en zoals altijd is er daar wel wat te zien. 
Impala’s, zebra’s, waterbokken, gnoes en mooie vogels. Een beetje verder zie ik 3 buffels naar 
beneden komen om te komen drinken. Ik plaats dit dan direct in de whatsapp groep om 
anderen hiervan op de hoogte te brengen. Dit bericht wordt al snel gedeeld op een andere 
groep en op FB. Ik blijf nog even genieten van hen, wanneer ze na het drinken gaan liggen in 
het water. De temperatuur loopt namelijk al op naar 36°. Wanneer ik terug thuis ben zien Wolf 
een Rock monitor aan de braai, die eigenlijk zelfs niet bang is en blijft zitten zodat ik foto’s kan 
nemen. Ondertussen is er weer alarm van de vogels in de tuin, en zien we nog net een slang 
zich verstoppen in de holte van een boom. De insekten en bosbokkie komen drinken, want het 
is heel warm. Gelukkig hebben wij er geen problemen mee. Een beetje later is ook de monitor 
terug en gaat deze ook even drinken en in het water liggen. Daarna rijden we naar boven en 
ga ik iets eten in Bos & Bar restaurant. Het word deze keer een pannetje met vers gevangen 
vis. Heel lekker. Wanneer we klaar zijn moeten we nog even langs de winkel, en ondertussen 
gaat Wolf even langs bij de kapper. Daarna naar huis, en worden we verwelkomt door pumba 
en de kudu’s. nog even iets drinken en dan rijden langs de draad om te zien of we nog dieren 
kunnen spotten. En ja hoor, we zien zebra’s, waterbokken, impala’s en een visarend. Wanneer 
we terug richting huis rijden zien we nog olifanten de rivier oversteken, en dan het toppunt 
van de avond, meer dan 150 buffels die naar beneden komen om te drinken. Wat een view! 
Thuis krijgen we nog bezoek van onze bosbokkies, pumba en de duikertjes, en natuurlijk ook 
nagapies. Dan begint het te onweren, zonder regen, maar flitsen en knallen zijn gewoon 
machtig om te horen. 1 knal was zo hard dat alle dieren weg waren, en we zelf ook hard 
schrokken. Daarna zijn we gaan slapen, en morgen hoop ik vroeg wakker te zijn, aangezien ze 
iets frisser weer geven. Dan heb ik misschien de kans om ’s morgens iets te spotten aan de 
rivier. 

  

Zaterdag en zondag 7 - 8 December 2024 

Zaterdag nog een rustig dagje, aangezien ik morgen en overmorgen vroeg moet opstaan. 
Morgen ga ik namelijk de snake handling course doen, en maandag staat er nog dagje Kruger 
op het programma. Maar nu eerst een wandeling langs de rivier, en aangezien het nog vroeg is 
en ze vandaag frisser weer geven, zijn er meer dieren te spotten. Olifanten, waterbokken, 
impala’s, giraffen die komen drinken, en dan opeens het geluk om een hyena te zien. Kan er 
gelukkig een paar mooie foto’s van nemen voor hij wordt weggejaagd door een waterbok. 
Ondertussen een praatje maken met de mensen die ook al vroeg op zijn om te komen 
genieten van de dieren. We zien ook weer hele mooie vogels waar we mooie plaatjes van 
kunnen maken. Wanneer ik thuiskom zijn natuurlijk onze bosbokkies van de partij, en onze 
salamanders zijn er ook. Iets na de middag gaan we naar boven, en eten we een snackje, 
gaan we naar de winkel, en daarna terug naar huis, aangezien Wolf wil braaien. Terwijl hij de 
voorbereidingen doet ga ik nog eens wandelen langs de rivier. Daar kom ik de mongoose tegen 
die weer achter een slang aan zitten, maar ik kan hem dor het struikgewas heen niet spotten. 
Verder nog waterbokken, nijlpaarden en vogels. Ook de olifanten zijn weer van de partij. Terug 
thuis onze genieten we van onze T-bone steak en komen ook de pumba’s en nagapies nog 
langs. Daarna ons bedje in, want morgen doe ik dus de slangen cursus. Zondagmorgen rijden 
we al vrieg naar de locatie waar ik de snake handling course zal doen. Hier heb ik echt van 
genoten, Aangezien ik echt wel van slangen hou was dit voor de mij de kans op de zeer giftige 
slangen van dichtbij te mogen hanteren. Zo zag ik pofadder, boomslang, de snouted cobra en 
de black mamba. Geweldig om deze cursus te doen, en echt nog veel bijgeleerd. Na de theorie 
moest ik eerst 50 examenvragen doen, en daarna mochten we dan de slangen zelf proberen te 
vangen op een correcte manier. Dit alles is zeer goed verlopen, en was echt een prachtige 
ervaring. Bij deze heb ik ook mijn certificaat gekregen waarmee ik indien het nodig moest zijn, 
slangen kan helpen weghalen en ergens anders op een veilige plaats terug kan vrijlaten. 
Wanneer we terug thuis zijn, eerst wat eten, een klein wasje doen, en hopelijk zien we verder 
nog iets in onze tuin. Straks weer vroeg in ons bedje, want morgen komen ze ons om 4u30 
ophalen voor een dagje kruger. Indien we nog iets zien, schrijf ik dit er morgen nog bij. 



  

Maandag 9 December 2024 

Vandaag moeten we opstaan om 3u30, want een uurtje later komt Irving ons halen voor onze 
trip naar de Kruger Wildtuin. Normaal was het de bedoeling om een bushwalk te doen met 
hem, maar door de temperaturen van rond de 40° dachten we dat het beter was om deze om 
te zetten naar een gamedrive. Nadien is gebleken dat het wel een goed idee was, want echt 
veel beweging zagen we niet. Maar ondanks we niet veel konden zien, hebben we wel genoten 
van onze drive. Irving is een hele goede gids die veel informatie kon geven. We zagen impala’s 
met hun jong, een krokodil die nog steeds haar eieren aan het bewaken was, zebra’s, gnoes, 
en vele soorten vogels. Dan rijden we een weg in om sneller ergens naar toe rijden, toen we 
leeuwen zagen. Alleen voor ons, en zonder teveel struikgewas. Eerst zien we 2 leeuwinnen en 
2 mannen, maar er lag nog een derde man verder onder een boom. Het was geweldig en we 
konden mooie plaatjes maken. Irving geeft ons veder info, en zegt dat we even blijven 
wachten, want dat de zon er bijna ging doorkomen, en dat de leeuwen zich dan zouden 
verplaatsen. Ondertussen kwamen er nog auto’s aan, en dan ineens was de zon daar. Irving 
had gelijk. De leeuwinnen stonden als eerste recht en kwamen onze richting uit om de weg 
over te steken naar het struikgewas. Al vlug volgden ook de 3 mannen, en staken ze allemaal 
de weg over. Prachtig om dit te kunnen zien. Daarna rijden we verder en moeten we het doen 
met vooral olifanten en giraffen. Aan de Sabierivier zien we olifanten die een beetje stoer 
willen doen tegen elkaar. Ook hier weer goede uitleg van Irving. Na onze stop om iets te eten 
in Lower Sabie rijden we verder, en zie ik nog een hyena langs de rivier lopen, die even snel 
ook weer verdwenen is. Ongelooflijk dat die dieren uit het niets ineens nergens meer te zien 
zijn. Ondanks het feit dat we buiten deze dieren niet al te veel beweging zagen, was het wel 
weer een leuke dag. Wanneer we terug thuis zijn, gaan we nog even langs de winkel om eten 
te halen, en wanneer we dan terug zijn, hebben we het geluk da de zebra’s langskomen in 
onze tuin. Ook de pumba’s en bosbokkies zijn van de partij. Ik geniet nog even van de 
verfrissing van het zwembad, want het is nu echt heel warm, en je voelt dat er ook weer 
onweer op komst is. Iedereen snakt hier naar de regen, die echt wel welkom is voor de natuur. 
Na het eten zetten we ons nog gezellig op het terras, en krijgen we nog gezelschap van de 
nagapies. Om 21u kruipen we onze bedjes in, want we waren al vroeg op, en morgen zijn we 
waarschijnlijk weer wakker van zodra het licht word. 

  

Dinsdag 10 December 2024 

Vandaag en morgen worden nog 2 rustige dagen, aangezien we donderdagmorgen terug 
moeten vertrekken naar Johannesburg. Vandaag sta ik op en zien we direct de mangoesten die 
langs komen. Blijven steeds leuke dieren in de tuin die steeds op zoek zijn naar eten door te 
graven. Zoals steeds zijn ook onze bosbokkies aanwezig. Ik vertrek naar de rivier om mijn 
dagelijkse wandeling te doen in de hoop iets te spotten. En ja hoor, er zijn vele dieren die naar 
het water komen om te drinken. Impala’s, olifanten, giraffen, kudu’s, zebra’s, gnoes en dan 
weer meer dan 100 buffels. Dit is echt de moeite om te zien, en ben echt blij dat ik dit niet heb 
moeten missen. Een beetje later trekken ze namelijk terug omhoog om daar de verkoeling te 
zoeken. We krijgen weer temperaturen van 40° en meer, wat ook de rest van de week zal 
aanhouden. Wanneer ik terug thuis ben, zijn natuurlijk pumba met de kleintjes aanwezig, en 
ook de bosbokkies en ons duikertje. We rijden nog naar boven, want koken gaan we nu niet 
meer doen. Ik ga dan maar een pizza bestellen, aangezien we die ook mee naar huis kunnen 
nemen om daar verder op te eten. Als we dan terug thuis zijn zien we weer pumba, die het 
ook warm heeft gekregen en verkoeling gaat zoeken in het vijvertje. Ook Wolf heeft het warm 
en kruipt dan maar in het zwembad. Ook ik ga daar de verkoeling zoeken. Wat is het hier toch 
geweldig om te zijn. Ik kan me niet voorstellen dat we donderdag al dit moois weer moeten 
achterlaten. Voor het donker wordt ga ik nog even aan de rivier zitten, en komt er nog een 
oudere man langs die ik al een paar keer aan het huis had zien passeren. We praten nog wat 
met elkaar tot het bijna donker wordt, en dan vertrek ik terug naar ons huisje. Daar komen 
dan nog de nagapies langs, die zoals elke avond komen kijken of ik een banaantje heb gelegd. 
Daarna kruipen we in onze bedjes, en morgenvroeg kan ik dan een laatste ochtendwandeling 
maken. 

  



Woensdag 11 December 2024 

Zoals gezegd vandaag vroeg opgestaan om een laatste keer langs de rivier te gaan wandelen. 
Het is om 7u30 al 34°, dus het beloofd weer warm te worden. Aan de rivier zijn er weer 
verschillende mensen die me aanspreken om te vragen of ik de persoon ben die de mooie 
foto’s in de whatsapp groep zet. Natuurlijk ben ik niet die persoon, en geef hen met plezier de 
uitleg. De dieren zijn nu al minder te zien, aangezien het al zo warm is, maar de kudu’s, 
zebra’s, gnoes, impala’s en giraffen komen nog drinken voor de schaduw gaan opzoeken. Ik 
geniet hier nog van voor ik weer naar huis ga. Wanneer ik thuis kom ga ik eerst een 
verfrissende duik in ons zwembad nemen. Daarna begin ik alles al een beetje bij elkaar te 
zetten, zodat ik straks minder werk heb om alles in te pakken. Daarna gaan we naar boven, 
want om 13u heb ik een afspraak bij de kapper. Na de kapper gaan we nog een laatste keer 
langs bij Bar en Bos restaurant, waar we iets eten en drinken, en ook daar ga ik na het eten 
nog even genieten van het zwembad. Het water is zalig gewoon. Daarna nog even in de winkel 
wat drinken halen en dan terug naar huis. Thuis zien we dan een bosbokkie met nog een heel 
kleintje bij haar. We hadden al wel jongen gezien, maar deze is echt nog heel klein en schattig. 
Daarna is het terug stil in de tuin, en vullen we het vijvertje nog bij, want er is veel water 
verdampt. Tegen 17u rijden we nog eens voor onze laatste avond langs de rivier om te kijken 
of er nog dieren te zien zijn. Het is nog steeds heel warm, dus zien we jammer genoeg voor 
onze laatste avond niet zoveel. We zien vooral impala’s, zebra’s en waterbokken. Daarna ook 
nog een giraf en een olifant. Iedereen was op zoek naar de hyena die hier vanmorgen was, 
maar die konden we niet meer zien. Terug naar huis, waar we onze gebruikelijke gasten over 
de vloer krijgen, namelijk onze bosbokkies, de duikertjes, pumba, en wanneer het donker word 
natuurlijk onze nagapies. Blij dat we deze toch nog mochten zien voor we gingen slapen. 
Morgen moeten we namelijk vertrekken, en dat zien we eigenlijk niet zitten. Maar ja, we 
komen zeker en vast terug, dat staat vast. We maken onze koffers klaar, zodat we 
morgenvroeg gewoon het laatste moeten wegsteken, om tijdig te vertrekken naar 
Johannesburg. 

  

Donderdag 12 December 2024 

Vandaag hadden we voor de zekerheid onze wekker gezet om 7u, maar zoals elke dag van 
onze vakantie waren we al vroeger wakker. We maken ons klaar, en om 8u15 trekken we de 
deuren van ons huisje toe en vergrendelen we alles. Bosbokkie en het duikertje komt nog even 
langs en dan vertrekken we naar Field om de sleutel in te leveren, nog even tanken, en dan 
begint de rit naar Johannesburg. Om 13u30 komen we aan in Kempton park, waar we nog 
even voltanken, voor de auto terug inleveren. Van zodra daar alles in orde is, brengen ze ons 
naar ons hotel, waar we vandaag blijven overnachten om morgen dan terug het vliegtuig te 
nemen naar huis. Hopelijk verloopt dit allemaal zonder te veel vertragingen, want dit is toch 
steeds het lastigste van een vakantie. 

  




