
De familie Delaere uit België wareb 3 nachten @ Mhofu: Juli 2023 
 
Beste Wilma en Ivo,

We hebben een fantastische reis achter de rug. Het was niet gemakkelijk om ze te plannen. 
Zoveel te zien, zoveel te doen. Ik kreeg er een beetje keuzestress van. 

Wij reisden met onze jongens van 16 en 18 en ook daarmee moesten we rekening houden. We 
wilden dus een reis met veel variatie in locaties, accomodaties en activiteiten. Uiteindelijk zijn 
we gestart in Kaapstad. Na wikken en wegen vonden we toch dat we deze stad niet mochten 
overslaan. En terecht. Na een dag of 4 vlogen we naar Durban waar we een auto huurden en 
onmiddellijk naar Ballito reden. De jongens wilden graag eens surfen en na een citytrip zijn 
enkele rustige dagen in een appartementje met zicht op zee welkom. Daarna begon de echte 
rondreis en ook het echte Afrika-gevoel dat ik tot op dat moment toch wat gemist had. 
Kaapstad en Ballito zijn zo westers! 

 
Onze trip vanuit Ballito ging als volgt: St. Lucia, o.a met Umfolozi-Hluhluwe National Park, 
Tembe Elephant Park, Eswatini, Marloth Park en dan via de Panoramaroute naar Kampersrus, 
bij Hoedspruit.


En dan was er Mhofuhuis in Marloth Park.

Mhofuhuis was de eerste accomodaties die ik boekte bij het voorbereiden van onze 
rondreis. Ik zag het huis, de dieren bij het terras, las de verhalen van de mensen die 
er al verbleven en ik was onmiddellijk verkocht. We werden niet ontgoocheld! De 
mails met informatie zorgden voor heel wat voorpret.  

De dag zelf werden we in de vooravond hartelijk ontvangen door de caretaker. Zoals 
afgesproken waren we er voor donker en hadden we al wat lastminute inkopen gedaan. Na een 
laatste stukje hobbelige weg waren we er eindelijk.

We kregen onmiddellijk heel wat uitleg over het huis en de omgeving.  
 
Het huis was precies zoals ik me voorgesteld had. Of eigenlijk nog beter. Er was aan 
alle kleine details gedacht om het de gasten zo gemakkelijk mogelijk te maken.  

Ik was de volgende ochtend als eerste wakker en besloot om met een kop thee op het terras 
te gaan zitten. Tot mijn verbazing zag ik onmiddellijk drie zebra’s bij de buren en ook enkele 
kudu’s kwamen goeiemorgen zeggen. Alhoewel ik voor de reis al wat foto’s gezien had 
was ik toch volledig verrast. Absoluut fantastisch. 

Toen ik de pellets zag, moest ik het gewoon proberen. De grootste kwam direct nader om uit 
mijn hand te eten. Mijn man wou het aardvarken wat pellets geven. Of ik er een foto van wou 
nemen. Wat ik niet verwacht had, was dat hij ging hurken voor het varken om het eten te 
geven. Het varken ook niet en gaf een schreeuw. In één sprong zat mijn man binnen. Achteraf 
gezien niet echt verstandig. Het blijven wilde dieren en je moet altijd voorzichtig blijven. Maar 
grappig was het wel. Ik was verrast dat mijn man zo snel kan lopen als het nodig is. 😂 


We hadden er op dat moment al een hele reis opzitten en wilden enkele dagen vooral rustig 
genieten van de omgeving. We besloten naar de rivier te wandelen en algauw zagen we 
hippo’s in het water en olifanten. We hadden al heel wat olifanten van dichtbij gezien. Maar dit 
was een hele familie. Doordat ze op de helling aan de overkant stonden kon je goed zien hoe 
indrukwekkend zo’n familie van wel 30 olifanten eigenlijk is. Op aanraden van Wilma gingen 
we sushi eten bij Giraffe. We verwachtten er niet teveel van maar het was heel lekker en vers. 
Tafelen is de ideale activiteit tijdens loadshedding. Ook elke avond was er loadshedding 
van 19u - 21u30. Geen probleem. Het werden gezellige kaartavonden bij het licht 
van de zeer gewaardeerde lampjes op zonne-energie. 

Als je op vakantie bent, kan je je dag er rond plannen. Voor de mensen die er wonen moet het 
heel wat moeilijker zijn. De laatste dag hadden we een quad bike tour gereserveerd bij Letubi 
Quadbikes. Opnieuw een tip uit de befaamde brochure die van jullie kregen! De jongens keken 
er erg naar uit. Voor mij was het wel spannend. Op zo’n momenten vraag ik mezelf toch wel 
af: waarom doe ik dit ook alweer? Maar de jongens zeiden achteraf dat ze trots op me waren. 
Haha. Ook de babbel in het Afrikaans met de oudere eigenaren was heel leuk.




Omdat we niet genoeg konden krijgen van het uitzicht op de rivier besloten we om, iets te 
gaan eten in Amazing Kruger View Restaurant. Mijn man bestelde iets waarvan hij dacht dat 
het een soort pita of kebab zou zijn. Hij wilde er toch wel groenten bij en nu hij eraan dacht 
ook wel een gevulde aardappel. De ober keek heel raar. We snapten niet waarom tot hij het 
eten bracht. Een heel brood opgevuld met stoofvlees, de vulling ernaast met nog een goede 
schep saus erover. Je had zijn gezicht moeten zien! 

Plots stonden de mensen naast ons recht en wezen naar de overkant. Op zijn dooie gemak liep 
daar een luipaard langs de rivier. We hadden niet gedacht er eentje te zien. zelfs zonder 
verrekijker was hij duidelijk te zien. Dieren die je enkel door de verrekijker duidelijk kan zien, 
telden voor ons niet echt mee. Je moet ze ook niet alleen kunnen zien maar ook de tijd hebben 
om te bekijken. Pas dan is het ‘echt’. Al hebben we hem ook eens goed door de verrekijker 
bekeken.  Wat een onverwachtse meevaller. Zo hebben we toch de big five gezien.  

Drie nachten op deze plek is zeker en vast veel te weinig. We hadden graag meer 
kunnen genieten van het huis. Om bvb.  op het terras boven eens te aperitieven. In 
de zomer is het waarschijnlijk nog beter met de langere avonden en het plonsbad. 
Ook de dieren vonden het te kort. Toen we ‘s ochtends vroeg vertrokken kwamen de 
zebra’s, kudu’s bushbucks, aardvarks,… nog afscheid nemen. Nog een reden om 
terug te keren. 


We kunnen terugblikken op een reis met heel wat hoogtepunten: Umfolozipark voor de 
verzichten en de vele dieren die we er zagen. Tembe Elephant Park, voor het logeren in een 
tent mét elektrisch deken. Dat vonden de jongens hilarisch. Hlane Royal National Park in 
Eswatini, voor het logeren in een hut zonder elektriciteit waar ze ’s avonds de olielampen 
kwamen aansteken, de waterplas van waar we neushoorns en hypo’s zagen en de rust, de 
prachtige Panoramaroute en de boottocht in de Blyde River Canyon.  
 
En natuurlijk Mhofuhuis in Marloth Park waar we vrienden werden met de zebra’s, kuddu’s, 
aardvarkens en waar we uiteindelijk toch een luipaard zagen. Een huis als een thuis waar we 
graag terugkomen.


Groeten, Mieke & co

 
 



 



 







 








