De familie Rozendal waren in Mhofu van 8 juli t/m 15 juli 2009.

Hallo Wilma en lIvo,
We hebben inderdaad een geweldige tijd gehad in Mhofu en zuid Afrika maar ook in St. Lucia en

Swaziland waar we twee nachten zijn gebleven.

Het weer was fantastisch 30 graden zo nu en dan. Het Pumbad hebben we zelfs nog gevuld en
natuurlijk foto’s gemaakt. Zebra, hertjes, aapjes, bavianen, giraffes, prachtige vogels te veel om
op te noemen, heel bijzonder. Er stond zelfs een baviaan in de deur, gelukkig kon ik hem
wegjagen.

We zijn naar Chimp Eden geweest en naar Nelspruit, Kruger Park maar verder steeds in het park
gewandeld, prachtig. We hebben meer dieren bij de rivier gespot dan in het Kruger Park, waar
we overigens met moeite in kwamen omdat we hadden moeten reserveren, gelukkig is het nog
wel gelukt.
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l.r.i.rt-Z'uM -Afrika nass Swaziland

Jullie huis is prachtig en van alle gemakken voorzien. We konden iedere dag
buiten ontbijten. De jongens vonden het ook prachtig met al die dieren hoewel ze
het ook weer prima vonden om weer af te reizen naar St. Lucia. Langs de
grensposten was ook een hele belevenis de medewerkers lachten zich kapot om
onze grote jongens (1.94 m) St. Lucia was veel meer in een stad vertoeven, met
veel eetgelegenheden, wat ook weer leuk was. Hier hebben de jongens nog
gekayaked tussen de krokodillen en de nijlpaarden. de laatste twee nachten hebben
we doorgebracht in een hotel in Swaziland weer heel anders en weer heel
bijzonder. We zijn naar het Cultural Village (Swaziland grenspost) geweest een
soort Volendam in Nederland maar dan anders heel leuk. De tweede dag zijn we
o.a. naar de local market geweest waar we wat souvenirs gekocht hebben. De
kraampjes vielen bijna om zo wankel was het allemaal, ze verkochten allemaal het
zelfde en dan moet je toch 120 kraampjes langs want ze willen je allemaal wat
verkopen.

P.S. de verzorgers van Mhofu waar we de sleutel vandaan moesten halen
waren echte schatten, en zeer behulpzaam!

Bedankt, Tineke



De familie Driessen verbleven in Mhofu van 18 juli t/m 25 juli 2009.
Dag Wilma en lvo,

Het was een fantastische tijd in Zuid-Afrika. Nog boeiender dan de vorige
keer. Marloth Park en Mhofu zijn super! We hebben onwijs veel dieren in de
tuin gehad en genoten van onze live zoo. Ik maak binnenkort een
reisverslag en stuur dan ook de foto's door (we hebben er ongeveer 2000 en
ik moet nog grondig selecteren). We hebben enkele pareltjes van het
dierengebeuren in jullie tuin. We hebben inderdaad de Big 5 gezien waarvan
het luipaard aan de draad van Marloth Park en het Kruger Park (al was het
wel van ver). We hadden er al eerder een glimps in een boom van kunnen
opvangen toen we in de Thornybush waren. Onze dochter Helena huilde
toen we vertrokken. Ze kon Zuid-Afrika niet los laten. We komen zeker nog
eens terug! Uitgebreid verslag volgt!

Nancy, Bert en de kinderen.
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